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Gedenk in het H Misoffer en in Uw gebed

Wilhelmus Stephanus Aalders

echtgenoot van
Catharina Berendina Arnolda Ebbers

Hij werd geboren te Ulft de 14de december 1900 en
overleed in het St. Joseph Ziekenhuis te Doetinch
na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der Zieken,
de 11de october 1962 en werd te Ulft begraven
de 15de october d.a.v.

Hij was een waarlijk goed mens, vriendelijk en zacht
van karakter, gematigd in zijn levenswandel. Eenvoudig
en rechtschapen vreesde hij God en hield zich verre
van alle kwaad.

Ziin lichaamskrachten werden steeds minder. Hij voelde
dat zijn leven hier op aarde ten einde liep en de laatste
dag zeide hij tot zijp vrouw: Mama, vanavond ga ik
naar de bemel. Het kan niet launger meer zo.

En moeder heeft dit offer weten te aanvaarden door
de kracht en de genade van God.

Als O.L. Heer dan meer van je houdt dan ik, dan moet
het maar. We zullen veel voor je bidden en dan komen
we toch weer bij elkaar.

Moge God hem belonen voor zijn welbesteed leven,
voor zijn liefdevolle zorg voor zijn vrouw en kinderen, zo
bidden wij in groot vertrouwen in God’s barmhbartigheid



