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In liefdevolle herinnering aan 

Jan Adriaan Cornelis Aarts 

Geboren te Hulst op 24 mei 1929 
Overleden te Hengelo (0) op 27 februari 2003 

Lieve Jan, lieve pa, 

Nu wij afscheid van je moeten nemen worden 
onze gedachten gevuld met zoveel herinne­
ringen. Herinneringen aan een lieve, sterke en 
bescheiden man. Je nam ons mee op ont­
dekkingstocht de natuur 1n, de Flora onder de 
arm. Je liefde voor muziek bracht je op ons 
over. We bezochten concerten en we speel­
den concertjes onder jouw leiding. Een wijze 
leraar was je in hart en nieren, niet alleen op 
school maar ook voor ons. 

Je was een man van weinig woorden, heel 
bescheiden maar met een duidelijke rol. 

Het geloof speelde een grote rol in je leven. 
Dat heb je in je doen en laten uitgedragen. 

Je enorme inzet voor de kerk, de werkgroep 
"Verliezen - Verwerken", je dirigentschap, je 
vertaalwerk voor Amnesty International zijn 
daar voorbeelden van. 

Je wilde zo veel en je deed zo veel. Daarom 
was het ook zo moeilijk toen je door je z1ekte 
steeds meer moest inleveren. Je enorme 
doorzettingsvermogen maakte dat je zo lang 
bij ons bent gebleven. We hebben je mogen 
begeleiden in je laatste levensdagen, wat we 
met heel veelliefde hebben gedaan. 

We zullen je altijd in onze gedachten houden, 
als een fijne man, vader en opa voor wie niets 
te veel was. Die zichzelf altijd wegcijferde 
voor ons. Die, ondanks vele tegenslagen, al­
tijd een optimistische kijk op het leven had. 
En die tot het laatst vocht voor wat hij waard 
was. 

We hopen dat je nu de rust krijgt die je ver­
dient. Wat zijn we trots op je, en wat zullen we 
je missen. 

Lieve Jan, bedankt voor alles. 

Riet 
Gonny, Riet, Paul 


