


Ter dankbare herinnering aan
HENK ABELS
echtgenoot van M. A, F. Jeunink

Geboren: 23 juli 1918 te Enschede.

Overleden : 10 juni 1970 e Eindhoven

en begraven op het kerkhof van

.Sancta Maria” te Noordwijk.

Dankbaar gedenken wij onze man en va-
der die ons veel te vroeg is ontvallen.
Met groot respect en innige dankbaarheid
blijven wij hem voor ons zien in zijn sterk
en eerlijk karakter, diep bewust van zijn
verantwoordelijkheden, vechtend voor zijn
overtuigingen en tegelijk zo menselijk
zorgzaam, trouw, en altijd erg bedacht hoe
hij anderen een plezier kon doen.
Op dezelfde wijze beleefde hij zijn geloof;
Het evangelie was voor hem een vanzelf-
sprekende plicht en tegelijk een bron van
kracht en troost.
Hij was vooral een mens van arbeid. Ar-
beid was voor hem levensvervulling; ar-
beid was zorgen voor z'n gezin, arbeid
betekende voor hem het inzetten van al
z’n krachten. Maar diezelfde arbeid die z'n
vreugde was en z’'n brood, was ook z'n
zorg en z'n pijn ; zijn arbeid vergde al zijn
krachten op.
Moge hij thans vrede vinden in het be-
loofde land.



