


Voor de blijken van medeleven tijdens
de ziekte en na het overlijden van onze
lieve moeder, grootmoeder en pleeg-
moeder, betuigen wij u onze oprechte
dank.

Uit aller naam:

J. W. F. Weernink

Zy die op de Heer vertrouwen

zullen de waarheid verstaan,

en zij die trouw zijn

zullen in llefde by Hem verblijven,

want genade en barmharughetd

vallen zijn uitverkorenen ten deel.
(Wijsheid, 3)

In gehed willen wij verbonden blijven met haar
die onze moeder was

Berendina Afing

Z1 1s op B januari 1886 te Haaksbergen
eboren, Z1j was gehuwd met Johannes

ilhelmus Weernink, die haar in 1953 is
voorgegaan naar God, die ons allen een-
maal thuts verwacht. Het sacrament der
ziekenzalving was voor haar een gave,
die haar sterkte om in vrede van ons heen
te gaan, ZY overleed In haar eigen ver-
trouwde omgeving op 16 augustus 1974,

Tussen geboorte en dood lag voor haar een lang
leven van lief en leed; er gebeuren zoveel bltjde
dingen, er zijn ook verdrietige dingen. Zij heeft
de verkwikking gekend van liefde en samenzyin,
van werken en klaar staan voor velen.

Zi§ heeft ook de piin gekend van afstand doen
van mensen, kinderen en dingen die ons dierbaar
waren, omdat zij een stuk zijn van ons eigen leven.
Haar heengaan betekent voor ons: leegte en ver-
annln%: maar wif geloven dat zif op een andere
wijze btf ons blift, dat z#f voortleeft in ons hoofd
en in ons hart, daarvoor zijn we dankbaar.

Lieve kinderen, heel veel dank wvoor jullie zor
en aanhankelifkheid, voor jullle goedheid. Behoudt
die zorg ock voor elkaar.




