is al mijne
gevestigd.




BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
Petrus Jacobus op den Akker,
echtgenoot van
CHRISTINA DEIMAN,
geboren te Lichtevoorde den 14 September
1846, plotseling overleden te Stadskanaal
den 15 Februari 1911 en den 20 da.v.
begraven op het R K Parochiaal Kerk-

hof aldaar. -

"Wees bereid, want gij kent niet het uur,
waarop de dood komt. Daarvan owuigd heeft
hij geleefd, zooals hij bij den dood'Wenschte te

worden bevonden. In eenvoud dés harten de
plichten van zijnen staat vervullend, met God
en voor God heeft hij zich op de eeuwigheid
voorbereid, oﬁdat, toen onverwacht de dood

kwam en G em opriep, mocht hij sprekert:
ik kom Heer, ik ben bereid. Mocht dus zijn
onverwacht heengaan ons zijn een smart, zijg
deugdzaam leven, als echitgenoot en vader is
ons een troost, en geeft ons de zoete over-
tuiging, dat wij na volbrachten strijd hem
eenmaal zullen weerzien in een gelukkige
eeuwigheid.

Dierbare echtgenoote en kindeéren de liefde,
waarm®de wij elkander bebben liefgehad, is
niet geéindigd met mijn heengaan Wij blij
ven met elkander vereenigd door het gebed.
Bidt voor mij, al de dagen van uw leven, ik
zal u niet vergeten.

Lieve Jesus, geef uwe dienaar de eeuwige
rust. -

ONZE VADER — WEES GEGROET




