
Jij was het leven nog niet moe, 
maar je lichaam was er wel aan toe. 

Eerst werd je ziek, 
toen was het sterven nog ver. 
Steeds kwam het dichterbij . 
Nu telt de hemel een mooie 

ster er bij. 



t 
Dankbare herinnering aan 

Herman Anbergen 

Geboren op 19 april 1937 aan de 
Zwarte dijk in Slagharen. 
Overleden te Oldenzaal op 14 juli 2005 
gesterkt door het H. Sacrament der 
Zieken. Op 19 juli hebben we afscheid 
van hem genomen tijdens een plech­
tige Uitvaartviering in de Mariakerk te 
Oldenzaal en hem ter ruste gelegd op 
de begraafplaats aan de Schipleidelaan. 

Herman was de oudste uit het gezin 
van 7 kinderen. 24 oktober 1961 is hij 
getrouwd met Truus Berendsen en 
gingen toen wonen in Oldenzaal. 

Ze kregen samen 4 kinderen Wil, Heidi, 
Bas en Berendi, waar hij een geweldige 
en liefdevolle vader voor is geweest 
Hij was een trotse opa van 8 kleinkin­
deren, we zullen hem allemaal ontzet­
tend missen. 
Pa was een gezelligheidsmens en de 
gangmaker op elk feest. 
Hij hield van vogels en kaartclubjes, 
maar vooral van zijn bloemen en 
moestuin. 

Lieve Herman, pa en opa, we zijn je 
dankbaar voor alle liefde en zorg 
Rust in vrede en tot weerziens. 

Trnus, kinderen en kleinkinderen 


