


Wij gedenken haar als een bijzondere vrouw . . . 

NelAnkone 
Tante ~·et 

25 september 1920 

Even aan het einde 
zwaaien met je hoedje. 
Even ne11zen snuiten, 
nog een 'weesgegroetje'. 
Kleine plechtigheid 

24 februari 2009 

tot aan het laatste Amen. 
Doodgaan doe je héél alleen, 
maar léven doe je samen. 

Wij danken u voor uw warme beL~ngstclling 

De familie. 




