Liefde gevonden
Eindelijk alles weer fijn

Veel te kort genoten
Had het maar meer kunnen zijn

Altijd moedig, altijd sterk
Nu is er een einde aan de pijn

We zullen je missen



Marieke

Raamsteeboers — Annevelink

Marieke is geboren op 29 april 1960 in Winterswijk.
Ze groeide op als oudste in een gezin met drie
dochters. Na de lagere school doorliep Marieke
de Inas opleiding (huishoudschool).

Al op haar 17¢ ging ze uit huis omin ’s Gravenzande
de interne opleiding ziekenverzorgster te gaan
volgen.

Na het afronden hiervan kwam ze te wonen en te
werken in “Het Dorp” in Arnhem tot ze ging
samenwonen in Lichtenvoorde met Hans.

Nog voor ze met Hans trouwde op 11 mei 1988, is
als eerste van haar drie kinderen in 1987 Erik
geboren. Haar dochter Anne en haar zoon Mark
werden geboren in 1989 en 1992.

Enkele jaren later, in 1997, is ze begonnen in de
Molenberg in Groenlo, waar ze tot het begin van
haar ziekte met veel plezier heeft gewerkt.

Na nog een aantal mooie jaren met Hans is ze alleen
met haar kinderen gaan wonen in Groenlo tot ze
met Jos weer het geluk vond.

Niet lang daarna, in 2006, besloot ze met Anne en
Mark bij Jos in te trekken in Haaksbergen.

Op Valentijnsdag in 2008 is ze met Jos getrouwd;
een bezegeling van hun nieuwe geluk samen.
Helaas bracht haar ziekte een voortijdig einde aan
dit geluk.

Gedurende deze ziekte heeft Marieke altijd haar
best gedaan om het iedereen makkelijk te maken
om langs te komen, te praten, te bellen, sms’en,
Facebooken en Hyven. Alle lieve berichtjes,
kaartjes en gesprekken hebben haar enorm goed
gedaan; ze was iedereen hiervoor heel erg dankbaar
en wilde niets liever dan dat.

Marieke is overleden op 22 januari 2012 in
Haaksbergen.

Wij willen iedereen enorm bedanken voor alle lieve
kaartjes, berichtjes, bezoeken, gesprekken en de
vele bloemen die wij hebben mogen ontvangen
na het overlijden van onze liefste Marieke.

Jos

Erik, Anne en Erwin, Mark,

Dennis en Marleen, Jeffrey en Willeke,
Brian en Kimberley.

Haaksbergen, 27 januari 2012.



