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Denkt in Uw gebeden aan 

Frederik Willem Bakema 
echtgenoot van 

Anna Maria Lammerinks 
Geboren te Amsterdam 9 maart 1907. Hij over­
leed te Denekamp, nog voorzien van het H. 
Oliesel, 20 juli '64, na 57 jaar geleefd te heb­
ben in deze wereld. Hij is begraven 23 juli 

d .a.v. op het Kerkhof te Hilversum. 

, Onverwachts, als een dief in de nacht, komt 
de dood. Ook nu heeft de Heer van leven en 
dood ingegrepen. 

Hij heeft onze lieve man en vader plotse­
ling opgeroepen voor zijn rechterstoel. 

Wij, die achterblijven vinden dit een smar­
telijk verlies, want bij was goed voor ons. Hij 
zorgde als eeu vader voor zijn gezin. 

Troost slechts kunnen we vinden in het ge­
bed, gericht tot onze hemelse Vader, door Je­
zus Christus. 

Want Hij, die gestorven is voor alle men­
sen, wil gaarne Zijn genaden geven aan ieder, 
die voor Hem openstaat. 

Blijven we bidden voor onze dierbare over­
ledene. God, wien het altijd eigen is barm­
hartig te zijn en te sparen, wij bidden U voor 
de ziel van Uw dienaar, die op Uw bevel uit 
deze wereld is heengegaan: lever haar niet 
over in de hand van de vijand en vergeet 
hem niet voor immer, maar beveel, dat hij mag 
worden opgenomen in het hemels Vaderland. 

Door Jezus Christus onze Heer. Amen. 

J. Benneker, Koster, Denekamp 


