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Als herinnering aan

Marion

Susanna Maria Elisabeth
Zwart-Bakker

Vrouw van Frans en mama van
Lianne, Edwin, Arno en Roan.

Geboren op 13 Januari 1961
te Schoonebeek

Overleden op
29 Juli 2010 te Erica

Niet meer zien, niet meer voelen,
niet meer ruiken, niet meer horen.
Eerst waren er de vragen, maar nu
ook de mooiste herinneringen.

Samen zijn wij, haar trots. Samen
zullen wij vechten voor haar trots.
Voor alles wat haar gelukkig maakte
en wat haar in de toekomst gelukkig
zou maken.

Ze was vrouw, mama, naaister,
schilder, huisvrouw, schoonmaakster,
tuinvrouw. Wat in haar hoofd zat
konden haar handen maken. Zij kon
genieten van de dingen die wij deden.
Een denker en een luisterend oor.
Zij kon de aller gekste grapjes maken.
Ze was er altijd.

Zij was ons middelpunt.

Voor het medeleven danken wij u.

De kring van het middelpunt.



