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t Een blijvende herinnering aan 

Lisa Bakker 

Lisais geboren op 28 september 1931 te Gronau. 
Op 16-jarige leeftijd leerde ze Anne kennen. Op 
31 januari 1953 zijn ze met elkaar getrouwd. 
Als kinderen hebben we gevoeld dat Pa en Ma 
verschrikkelijk veel van elkaar hielden en na meer 
dan 40 jaar huwelijk waren ze nog steeds met el­
kaar aan het knuffelen. 
Voor de kleinkinderen was er geen lievere Oma 
te bedenken. Ondanks haar p1jn was er altijd een 
plekje op haar schoot en in haar han. 
Het grootste gedeelte van haar leven stond ze 
klaar voor anderen, ze had een luisterend oor 
voor iedereen en had voor velen een opbeurend 
woord. 
Veel mensen wisten de weg naar haar te vinden 
en ondanks haar eigen handicap had ze ruimte 
en tijd voor die ander. Dat ze afhankelijk was van 
anderen daar had ze de grootste moeite mee. 
Op een waardige manier en met een grote dosis 
humor heeft ze van allen die haar lief waren 
afscheid genomen . Daarna wist ze dat ze toen 
pas op reis mocht gaan en zoals ze zelf zei: 
lichtjaren ver. 

Bedankt voor alle blijken van belangstelling en 
medeleven. 

De fam•lie. 


