
Moge dit plaatje voor U een goede 
herinnering zijn aan 

HENNY HERMANUS BAVELD 
echtgenoot van 

NELLY IPSKAMP 

Hij werd geboren in Lonneker op 
19 november 1920. 

Gesterkt door het heilig sacrament 
der zieken is hij in het ziekenhuis 

De Stadsmaten in Enschede overleden 
op 22 april 1986. 

Op het kerkhof van de H.Jacobus de 
Meerdere te Lonneker werd hij 

begraven 25 april d.a.v. 

Wij herinneren vader als een traditio­
neel man, zorgzaam en lief voor ons, 
zijn vrouw, kinderen en kleinkind. 
Ook was hij erg gehecht aan zijn eigen 
manier van leven en de plek· waar hij 
woonde, zijn geboortehuis. 
Na een werkzaam leven zag hij uit 
naar zijn pensioen, om samen met zijn 
gezin van de vrijheid te genieten. 
Er zou dan ook eindelijk volop tijd zijn 
voor zijn hobbies: de kippen en 
de tuin. 

Al naar een half jaar kwam de omme­
keer in zijn leven. Er brak een onge­
lijke strijd aan tegen zijn ziekte. 
Door zijn levensmoed en wil gaf hi j 
zichzelf en ons kracht en de hoop dat 
hij zou overwinnen. 
Zijn eigen woorden waren: ,,als het 
maar eens voorjaar wordt en ik naar 
buiten kan." 
Ofschoon hij moeilijk van zijn inner­
lijke gevoelens bl ijk gaf, was hij diep 
in zijn hart erkentelijk voor blijken van 
medeleven. 
Het laatste half jaar ging hij echter 
elke dag een beetje achteruit, maar hij 
aanvaardde dit alles tot het, toch nog 
onverwachte eind. 

Rust nu maar uit, 
ie hebt je strijd gestreden, 
/e hebt het moedig gedaan. 
Wie kan begrijpen 
wat Je hebt geleden. 
Wie kan voelen 
wat je hebt doorstaan. 

Uit dankbaarheid voor Uw zorg en Uw 
meeleven ; ter nagedachtenis aan hem. 

Nelly, kinderen en kleinkind 

Lonneker, 25 april 1986. 




