


Ter herinnering aan

FERDINAND COUNOTTE

weduwnaar van
Irma Reuter

echtgenoot van
Philomena Otten

* Vaals, 13 december 1902
+ Heerlen, 29 januari 1988
Begraven op. het r.k. kerkhof te Vaals

Voor het medeleven, betoond bij het overlijden
en de begrafenis van hem die ons zo dierbaar
was, danken wij U van harte.

Mevr. Ph. Counotte-Otten
en kinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 12 maart a.s. om 19.00 uur
in de parochiekerk van de H. Paulus te Vaals.

,,De doden zijn begraven,
zij wachten tot er weer
een levenslicht zal dagen,
zij wachten op de Heer....”

Heel zijn leven was Ferdinand als kerkhof-
beheerder nauw betrokken bij leven en dood
van zovele Vaalsenaren; en wat sterven bete-
kent, heeft hij in zijn eigen leven ondervonden
toen zijn vrouw hem zo vroeg ontviel....

Bloemen hadden een belangrijke plaats in zijn
leven, bloemen die op een graf heel duidelijke
taal spreken:

ik hou van je.... ik zal je nooit vergeten....
tekenen van het toedekken van de pijn en het
verdriet.

Wij houden Ferdinand in herinnering als een
tevreden man, gelukkig in zijn werk en tot voor
zijn ziekte en opname in de verpleegkliniek
dagelijks te vinden op het kerkhof; want daar
was- zijn leven, temidden van de doden, hoe
vreemd dit ook moge klinken.

Moge God hem nu doen ervaren:

Midden in de dood zijn we in het leven, dat God
ons zal geven.... eeuwig leven.

Beste Ferdinand... goede vader en lieve opa
bedankt voor alles en tot ziens!



