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Dit is een dankbare herinnering aan 

JOHANNES TEN DAM 
echtgenoot van 

GEZINA JOHANNA TIJHUIS 

Deze gezonde, sterke en stoere man kreeg in de kracht 
van zijn leven de moeilijke opgave te leren leven met 
een teruggang van :djn gezondheid. H ij had een sterke 

wil en daardoor bleef hij ten nauwste verbonden met 
zijn werk, zijn bezigheden thuis en zijn gezin, waarin 
hij een godsdienstige, bezorgde, harteli'jke en bemoedi· 
geode man en vader was. Opgevoed en geleid in zijn 
gezin, zag hij zijn kinderen zich ontwikkelen tot flinke, 
solide en zelfstandige jonge mensen, die hun leven lang 

deze echte 'vader' en fijne 'moeder' niet zullen vergeten. 

Tilligte verliest in hem een godsdienstig en trouw paro· 

chiaan, en ook "Ons Streven" een sportieve en zeer 

gewaardeerde persoonlijkheid. 
Met de steun van zijn geloof en gebed richtte hij zich 

tot zijn Heer en Schepper en ontving bewust en in 
volle overgave omringd door al zijn dierbaren, de be­

zegeling, de zalving van Christus' Liefde-tekenen. 

Zij waren er ook allen biddend bij, toen de Heer op 
hem Zijn hand legde en zijn welbesteed leven op aarde 

overbracht naar het Eeuwig Vaderhuis . 

Tilligte, 21 november 1915: dag van zijn geboorte op 
aarde 
Tilligte, 22 december 1978: dag van sterven op aarde 
en Eeuwig Leven bij de Heer. 

Tilligte, 27 december 1978: dank aan mijn lieve vrouw, 
mijn dierdare kinderen, mijn familie, mijn vele vrienden, 
ja allen, die goed voor mij waren tot het laatste toe. 

Hij ruste in de Vrede van Christus 

Met dank aan allen die ons tijdens de ziekte en bij 

het overlijden van mijn lieve man en onze lieve pa 

hebben bijgestaan. 

G. J. ten Dam-Tijhuis 
en kinderen 


