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Gedenk in Uw gebeden en H.H. Missen

Johan
Bernardus Hendrikus Damhuis

Geboren te Geesteren (0) 9 januari 1931 en,
nog voorzien van het H. Oliesel, overleden op
17 juli 1957 en 20 juli d.a.v. begraven op het
r.k. kerkhof aldaar.

Eenieder, die hem kende, wist bij het horen
van zijn onverwachte sterven, dat hij niet on-
voorbereid heenging, Want allen mochten in de
omgang met hem ondervinden, dat de liefde
en vriendsehap en de opoffering van zichzelf
voor het geluk en de vreugde van de mede-
mensen het deel van zijn leven was, Hiermee
diende hij £0d met een rotsvast geloof, daar-
om was hij bij eenieder ten hoogste geacht en
was er niemand, die kwaad van hem sprak.
Daarom mogen wij vast vertrouwen, dat God
hem bij zijn sterven tegemoet is getreden, om
hem te doen delen in Zijn eeuwige vreugde
van het hemelse Rijk.

Ouders, broers, zusters, verloofde en vrienden,
plotseling heeft God hem van u weggenomen,
Gods wegen zijn voor de mensen dikwijls on-
begrijpelijk, maar in ons geloof weten wij, dat
op al Zijn wegen liefde enbarmhartigheid ligt.
Zijn Voorzienigheid leidt alles ten goede en
daarom knielen wij samen met Jesus in de hof
van Olijven biddend neer en zeggen met Hem:
Vader, Uw Wil geschiede,

Groot js het offer dat God van u vraagt,
groter, nasrmate gij sterkexr in liefde met hem
verbonden zijt geweest. Laat diezelfde liefde
echter u er toe brengen, niet bedroefd te zijn,
maar voor zijn zielerust te bidden.

Onze Vader - Wees Gegroet
Dat hij ruste in vrede. Amen,




