In vrede zal ik nu nederliggen
en rusten,

(Ps. 4~9)




—l.

Ter vrome gedachtenis aan

Gerhardus Johannes Damink

echtgenoot van

Dina Elisabeth Kamphuis

Gehoren te Losser 30 Sept. 1881, is hij aldaar

gesterkt door de genademiddelen der I, Kerk

(daags na °t St. Plechelmusfeest 1954) overge-

gaan naar een beter leven. De 19 Juli d.o.v.

bebhen zijn dierbaren zijn lichaam begraven

op bet kath. kerkhof te Oldenzaal, waar het
de hlijde Opstanding wacht.

Graag was hij nog hijj zijn kinderen gehleven
maar God had besloten, dat het nu de tijd
was, om zijn trouwe dienaar het loon te geven,
wat voor hem was weggelegd.

‘Welbesteed voor God zijn de vele jaren, die
bij van zijn Schepper ontving. Dit leven werd
gedragen door een groot en vast geloof, dat
hij ons zijn kinderen heeft meegegeven in het
leven.”

Dierhare vrouw en kinderen, ik dank u voor
alles, wat ge voor mij gedaan hebt. Blijft voor
mij hidden, zoals ik bid voor u. Wij weten
immers, dat voor hen, die door geloof en liefde
in God met elkaar verbonden zijn, geen schei-
ding bestaat, wij zijn en hlijven één en een-
maal zullen wij elkaar weerzien.

H. Maria ten Hemel opgenomen, hid voor hem,

A. v.d. Zande, Koster, Oldenzaal




