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Herinnering aan

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje

en alle beetjes die je stierf,

't is vreemd maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,

je zegt ik ben wat moe,

maar op een keer ben je
Lien olde Qamink aan je laatste beetje toe.

Geboren op 06-05-1912 te Losser.
Zij overleed 25-09-2000 in het
ziekenhuis te Oldenzaal.

Op vrijdag 29-09-2000 hebben we
afscheid van haar genomen tijdens de
Eucharistieviering in de kapel van
de Mariahof Zorgfederatie Oldenzaal.

(Toon Hermans)



