


Sientje Stofbergen - Droste

* 24 juli 1924 + 8 januari 2009

De dag waarop je moeder sterft,
dat jij wordt losgelaten.
De dag waarna je nooit meer kind zult zijn.

Ze had een groot-moederhart waarin je snel een
plekje had veroverd. Wat zij zelf in haar jeugd
tekort was gekomen, gaf zij in overvioed terug.
De persoonlijke aandacht voor haar man, kinde-
ren, (achtenkleinkinderen en anderen die haar
nabij stonden, typeren haar als een mensen-
mens.

Het zorgen voor anderen was een groot talent
van haar. Ze reisde in gedachten altijld met je
mee, door het opsteken van een kaars of in
gebed en was pas gerust als je veilig was aan-
gekomen. Ze ging mee in de zorgen en het ver-
driet van anderen, nam het vaak op haar eigen
schouders om verlichting te bieden. Als mensen
wegpvielen, zoals haar dochter Betsie, was haar
verdriet intens.

Ze was heel trots op haar kinderen en kleinkin-
deren en genoot enorm van de geluksmomen-
ten.

Pa’s overlijden sloeg een diepe wond.
De pijn van het gemis is ze altijd blijven voelen.

De afgelopen drie jaar heeft ze in haar apparte-
ment te Losser opnieuw een plekje kunnen vin-
den. De vriendschappen die ze daar heeft kun-
nen siuiten hebben ertoe bij gedragen dat ze
daar nog fijne momenten heeft gehad.

Haar plotselinge overlijden is ons overvallén en
laat een gevoel van pijn en leegte achter, maar
ook dankbaarheid omdat nu haar verlangen om
weer bij pa, Betsie en haar eigen moeder te zijn,
is gehoord.

Lieve ma, oma en omi, bedankt voor al je liefde
en zorg. Je bent voor altijd in ons hart.

Dank voor al uw medeleven bij het overlijden
van onze lieve moeder, oma en omi.

Kinderen en kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Overdinkel, 13 januari 2009



