


Ter herinnering aan
SJAANTJUE VAN DRUNEN
weduwe van
Sjefke Mutsaers

Geboren te Tilburg op 2 april 1905
Overleden te Tilburg op 14 februari 1999

“Unne schoone leeftijd" zeggen ze als je 93
mag worden.

Maar ons verdriet is er niet minder om nu je
van ons bent heengegaan.

We zullen je missen moeder.

Je was een vrouw met een sterk karakter,
onafhankelijk en een uitgesproken eigen wil.
Wat je dacht, deed of zei was goed en eerlijk,
recht voor zijn raap.

"Liegen kan ik niet, dan hou ik liever m'n
mond" zei je altijd.

Je hield zielsveel van je Sjefke, maar waakte
tegelijkertijd over zijn en ons welzijn.

Dat was lang niet altijd gemakkelijk, maar jij
sleurde ons erdoor.

Zorgen hoef je nu niet meer. Wees voor
eeuwig gelukkig met je Sjefke.

Bedankt moeder, voor alles.



