


t 
Een dankbare en fijne herinnering aan 

Jan olde Damink 

echtgenoot van Dientje Kamphuis 

Hij werd geboren te Losser op 22 december 
1910. Na een periode van ziek-zijn overleed hij 
in "de Molenkamp• te Oldenzaal op 25 sep­
tember 1998. We hadden hem voor het laatst 
in ons midden tijdens een Eucharistieviering in 
zijn parochiekerk, de Heilige Drieëenheid, waar­
na we hem hebben begeleid naar zijn laatste 
rustplaats. 

Bijna 88 1aar oud mocht hij worden, een geze­
gende leeftijd. Toch doet afscheid nemen pijn, 
in hem verliezen we een lieve man, een fijne 
vader en opa. 

Jan werd geboren in een gezin van drie kinde­
ren en trouwde in 1942 met Dientje. 
Bijna 57 jaar waren zij samen gelukkig ge­
trouwd en met de kinderen en kleinkinderen 
hebben ze lief en leed kunnen delen. 

Hij was trots op zijn gezin en gek met de klein­
kinderen. 
Hij genoot van alle aspecten van het leven, hij 
was graag thuis, maar ging ook graag uit. 
Hij was graag onder de mensen. Hij had be­
langstelling voor het wel en wee van mensen, 
dichtbij en veraf, ook zijn broer in Canada kreeg 
de nodige aandacht. 
Vele jaren zong hij met grote betrokkenheid bij 
het herenkoor van de Drieëenheidsparochie. 
Hij was een gelovig mens en dit heeft hem in 
zijn leven veel kracht gegeven. 
We hopen dat hij nu zijn rust gevonden heeft. 
Lieve papa, bedankt voor alles. 

Voor al uw bl ijken van belangstelling en mee­
leven tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve man, onze vader en opa, wi llen wij u 
hartelijk danken. 

Dientje olde Damink-Kamphuis 
Kinderen en kleinkinderen 


