


Met een glimlach kifken we ferug
op haar mooie leven,

Op de leeftijd van 82 jaar is ze plotseling van
ons heengegaan onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, zus en tante

Tiny Damink-Faneker

weduwe van Ben Damink

Oldenzaal, 18-2-1927

Qldenzaal, 26-5-2009

Ma was een zorgzame, lisve moeder. Wij kijken
terug op een fiine jeuad. Na het overlijden van
Pa had ma‘/oma esn moeilijke tijd.

'De kinderen en kleinkinderen hebben me door
deze moeilike tijd heen geholpen’, zei ze zelf.
Oma was echt 'oma’. De kinderen streden cm
maar oij oma te kunnen logeren en natuurlijk om
i) haar in haar grote bed te slapen.

Het begin van haar ziekte 'Alzheimer', was niet
alleen erg moeilijk voor haar zelf, maar ook voor
allen die dicht bij haar stonden.

Gelukkig had ze de laatste jaren voornamelijk
vrolijke herinneringen aan vroegere jaren en
kwam haar ondeugende aard weer volop naar
boven. Ze genoot met volle teugen van grapjes
maken, koek eten en oud Hollandse liedjes
zingen.

Ze kende ons weliswaar niet meer bij naam

maar was wel blij om ons te zien. Ze was tot op
het laatste moment tevreden.

Plotseling en snel verliet ze ons maar wel in bijzijn
van haar kinderen. Een lange ljdensweg is haar
gelukkig bespaard gebleven. Hier ziin we erg blij
om. We zullen haar in herinnering houden als een
lieve, zorgzame moeder en oma.

Kinderen en kisinkinderen



