
Oedenk in Uw gebeden 
de Ziel van Zaliger 

ANNA MARIA ALIDA FUNCKE. 
echtgenoote van 

GERARDUS JOHANNES MEIJER 
geboren te Den Passar (Bali) 21 December 
1906, overleden in het R.K. Ziekenhuis 
te Oldenzaal, voorzien van de H. Sacra­
menten 20 September 1943 en begraven 
op het R.K. Kerkhof aldaar 23 September 

d.o.v. 

Wij weten dag noch uur, maar zalig 
degene, die altijd bereid is, ook al komt 
de Heer op een onverwacht uur. Maar de 
mensch, die in liefde leeft en vrede en 
in genade met Ood, behoeft niet be­
vreesd te zijn. 

Zorgt dus, dat ge altijd bereid zijt, 
opdat de dood geen verschrikking voor 
U zij, maar de zachte roep van God, 
Die U na een getrouw leven moge be­
loonen in een eeuwig leven. 

Dierbare echtgenoot vertrouwt op God, 
die U mo"e sterken in het offer, dat 
Hij van U vraagt. Dierbare kinderen, 
houdt vader in eere en bidt veel voor 
uw lie\•e moeder. 

Mijn jezus, barmhartigheid. 
ONZE VADER WEES GEGROET 

Zij ruste in vrede. 

• "" A. , .. d. Zande, - Koster - Oldenzaal 


