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Gedenkt in uw gebeden en goéde werken
de ziel van

Johanres Bernardus Haarman
(op 't Teussink)

Geboren te De Lutte 24 december 1901,

werd hij op 7 oktober 1956 plotseling, nog

voorzien van het H. Oliesel, door zijn

Schepper ten eeuwigen leven opgeroepen.

Zijn lichaam werd aan de schoot der aarde

toevertrouwd op het parochiekerkhof te
De Lutte op 12 oktober 1956.

Hij was lid van de-H. Familie.

Wel onverwacht, maar niet onvoorbereids
is hij gestorven; omdat zijn leven gebouwd
was op een diep en nederig geloof en zijn
~ hoop altijd op God was gevestigd.
Hij was een opgewekt, blij en bartelijk
mens, altijd klaar om anderen een dienst
te bewijzen. Hij was vooral een toegewijde
zwager en oom, die met volle liefde zijn
arbeid en zorgen gaf voor het gezin van
zijn overleden oudste broer.
Bij God en de mensen was hij bemind; en
zijn aandenken is in zegenming.
Dierbare broer en schoonzuster, zo gaarne
had ik nog enige jaren bij u en hij de kin-
deren willen blijven; doch God heeft het
anders beschike, Zijn Naam zij g'ezegend.
Ik weet, dat gij mij niet zult vergeten, en
dat gij door uw gebeden en goede werken
mijn ziel ziel zult te huip komen.

Jezus, goede Meester. ontferm U over hem.

Maria, lieve Moeder, bid voor bem




