
In dankbare herinnering aan 

JOANNESFREDERICUSJOSEPH 
HIETHAAR 

Geboren te Heeten, 13 maart 1906 
Overleden te Borne, 25 mei 1998 

Hij was de oudste zoon uit een gezin van 16 
kinderen. Hij trouwde in 1933 met Marie ten 
Heggeler. Hij werkte als chauffeur bij de firma ter 
Haar, nu OAD. Toen hij voor zichzelf geen 
toekomst zag in het busbedrijf, bij dag en ontij 
langs de weg, stapte hij over naar Sterk Chemie 
(AKZO). Hij heeft hard gewerkt om zijn kinderen 
te laten studeren en stimuleerde ons onze kinderen 
een kans te geven. Hij was dankbaar en ook wel 
trots dat kinderen en kleinkinderen het goed deden. 
Na de dood van moeder in 1980 bleef hij tot oktober 
1995 wonen in ziJn huis aan de Esstraat. Hij las 
veel. keek graag TV, vooral het nieuws en sport. Hi J 
genoot van zijn sigaar en zijn biertje 's avonds. De 
laatste twee jaar woonde hij heel tevreden in het 
Dijkhuis waar hij liefdevol werd verzorgd. Hij was 
dankbaar voor elke dag die hem gegéven werd. Op 
de vraag; Hoe gaat het? kwam steevast als 
antwoord: We~ nog. Na een kort ziekbed is hij 
rustig ingeslapen. 

Oud worden dat is goed 

Al komt het ook met gebreken 

Ik kan met dit /ei•en toe 

Ik hoef geen duizend levens 

Ik wil geen duizend doden 

Ik heb aan één dood ge11oeg 

Om eeuwig uit te leven 

Als God door mij wil spreken 

Doe ik mijn ogen toe 

MuusJacohu 

Voor uw blijken 1·an medeleve11 tijdens zij11 korte 
ziekte en overlijden danken wij U va11 harre. 

Familie Hiethaar 


