
Met een hart vol liefde en dankbaarheid 
blijven wij verbonden met mijn lieve man, 

onze broer, zwager en oom 

BENNIE KAALVERINK 

Hij werd geboren op 23 mei 1933 In Lonneker 
en kreeg bil zijn H. Doopsel de namen 

Efernhard Eduard. 

Op 27 februari 1965 trad hij in het huwelijk 
met zijn grote liefde Truus Olde Hartman. 

Na een welbesteed leven is hij, 
voorzien van het H. Sacrament der Zieken, 

overleden te Enschede op 4 april 1992. 
Wij hebben ziln lichaam, na een 

Eucharistievier1ng op 8 april 1992, 
naar ziln wens te ruste gelegd op het 

R.î<. kerkhof te Glanerorug. 

iedereen bedankt, die mij op mijn laatste 
reis zo goed begeleid en verzorgd hebben. 

Bennle. 

Wij hebben met veel verdriet afscheid 
moeten nemen van een fantastisch mens, 
een man van eeuwig optimisme. Zijn stra
lende lach was kenmerkend voor hem. 
De wijze waarop hij thuis en in het ziekenhuis 
ondanks zijn ziekte toch met zijn hart gericht 
bleef op anderen, op zi/n vrouw, famllie en 
vrienden, laat zien hoe z Jn levensinstelling Is 
geweest. Hij was sterk sociaal voelend, legde 
gemakkelijk kontakt met iedereen, zijn karak
fer trok mensen naar zich toe. Ondanks dat 
zijn huwelijk kinderloos bleef, voelde hij zich 
innig betrokken bij jonge mensen. 
Maar bij dit alles stond zijn Truus voorop. Met 
haar was hij graag onderweg. Samen er op 
uit, een dag fietsen of op vakantie naar hun 
geliefde Oostenrijk, samen wandelen door 
ae bergen en genieten van Gods natuur. 
Dat hij zijn vertrouwen op God vestigde bleek 
uit de woorden die hij sprak, voordat hij de 
laatste keer naar het ziekenhuis werd ge
bracht, toen hij zei: 

,,Truus, wat zal ik je straks missen." 

Voor uw meeleven en belangstelling bij het 
afscheid van Bennie wil ik U allen nartelijk 
danken. 

Truus Kaalverink - Olde Hartman. 




