


Ter herinnering aan 

Inge Nijhof-Kampman 

·Enschede 
01 -03-1953 

t Hengelo 
30-11 -2000 

Echtgenote van Cyril Nijhof 

De dood heb ik niet gevreesd, 
mijn allerliefsten achterlaten 
beangstigde mij het meest. 

Inge was een sprankelende, spontane vrouw die 
positief en onbevooroordeeld in het leven stond. 
Ze ging uit van het goede in de mens en had 
veel voor anderen over. 
Ze gaf niet om luxe. Geluk vond ze in kleine din
gen, zoals iemand ergens mee helpen of een 
boswandeling met Herbie. 
Haar leven draaide om haar gezin. Als het goed 
ging met ons, ging het goed met haar. 
Ze hechtte veel waarde aan huislijke gezellig
heid. Dit kwam naar voren in vele dingen, lekker 
koken , een appeltaartje bakken en 's avonds 
gezellig de kaarsen aan. 
De lijd die ze voor zichzelf nam besteedde ze 
graag aan tuinieren en het maken van een krans. 
Ze was gek op muziek, de stereo stond bijna 
altijd aan. 
Wij hebben alleen goede herinneringen aan haar 
en in onze harten zal zij voor aliijd verder leven. 

Cyril 
Maaike en Gerjan 


