
In dankbare herinnering aan 

WILHELMINA KAMPS 

echtgenote van 

Martinus Petrus Gerrits 

Geboren te Groesbeek op 12 juli 1902. 
Overleden te Valkenswaard op 2 juli 1985. 
We hebben afscheid van haar genomen op 
5 juli 1985 te Heeze. 

Ons Moeke was 'n gewoon mens, zij was 'n 
zorgzame moeder voor haar gezin. 
Zij heeft veel meegemaakt; met name de laat
ste jaren waren ontzettend zwaar, vooral ook 
voor vader, met wie ze lief en leed tot het 
einde toe heeft gedeeld. 
Haar kinderen en kleinkinderen waren haar 
trots en ze leefde daar helemaal voor. 
Wij mogen geloven, dat Moeke, die zo rots
vast vertrouwde op God, nu veilig geborgen 
is in Zijn liefde en dat zij zorgend naar ons 
blijft omzien. 
Laten we in dat geloof verder leven en de 
goede dingen en de diepe waarden uit haar 
leven meenemen om dat uit te dragen en te 
voltooien. 
Moge zij rusten in vrede. 

Voor de vele blijken van medeleven en 
belangstelling betoond bij het overlijden van 
Moeke zeggen wij u hartelijk dank. 

M.P. Gerrits 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


