ZIE HEER, ALLES WEET GI],
GI] HEBT MI] GEMAAKT EN
UwW HAND HEBT GIJ MI]
OPGELEGD




Gedenk In uwe gebeden

HENDRIK LAARMAN

geboren te Haaksbergen 3 Juli 1889,
voorzien van. de H.H. Sacramenten
overleden 21 September 1951 en de
25e d.a.v. begraven op het RK. Kerk-
hof van de Parochie van St. Bonifatius
en Gezellen te Haaksbergen.

De rechtvaardige leeft uit het gelaof. Het
gelaof geeft ons hoap op een esuwlg leven en
troost ens in droefheid.

Christus zelf troost Maria en Martha wanneer
hun broeder is gestorven: Uw broeder zal
verrijzen! Ik ben de verrijzenis en het leven;
wie in Mij gelooft, zal leven, al is hij ok ge-
gestorven; en al wie leeft en in Mij geloofr,
2al niet sterven in eeuwigheid.

Dit sterfelijke moet onsterfelijkbeid aandoen en
wanneer dit sterfelijke onsterfelijkheid ‘heeft
aangedaan, dan zal bewaarheid warden, dat
geschreven staat: Waar is o daed, uw over-
winning? Wel agon gewrouwe dienaar, treed
binnen in de vréeugde des Hemels.

Mijn dierbare broer en zusters, blijit mij in uw
gebeden gedenken.

ONZE VADER. ‘ WEES GEGROET.

Zaet Hart van Jezus, ik vertrouw op U.
Zoet Hart van Marig, wees miin heil.

R-LE



