


Ter gedachtenis aan 

HENDRIKUS OUDE LANSINK 
weduwnaar van 

HERMINA KLAASSEN 

Hij werd geboren te Borne, 6 december 1883. Voor• 
zien van het H. Sacrament der stervenden is hij 
vrij plotseling gestorven te Zenderen, 24 juni 1969. 
Vrijdag 27 juni d.a.v. hebben wij zijn lichaam te 

ruste gelegd lop het parochieel kerkhof aldaar. 

Weer staan wij voor een sterfgeval - weer wordt 
een der onzen door de dood getroffen - weer be­
zinnen we ons even op dit heengaan en het heen­
gaan van ons allen. 
De dierbare overledene werkte lange tijd bij de 
staatsspoorwegen. Hij controleerde en werkte aan 
de spoorbaan, stond op wacht in het seinhuis, had 
de taak tijdig de spoorbomen neer te laten. Hij had 
de zorg voor veilig verkeer. 
Daarnaast had hij nog een klein agrarisch bedrijf, 
waaraan hij zijn hart verpand had en waarop hij 
na zijn pensioen al zijn krachten concentreerde. 
Drie jaar geleden verloor hij plotseling zijn vrouw. 
Dit was voor hem een pijnlijk verlies. Maar in 
geloof en arbeid wist hij moedig deze beproeving 
te dragen. Rustig en vol zorg voor anderen bleef 
hij tot in het laatste moment van zijn leven. 
De wereld zal hem niet missen, maar in zijn 
kinderen, kleinkinderen en in ons, die hem zo goed 
hebben gekend, zal hij juist om zijn eenvoud 
blijven voortleven. Voor anderen zorgde hij, dat ze 
veilig thuis kwamen. Hij kende en hanteerde de 
regels van het verkeer en daarom leven wij van 
vertrouwen, dat ook hij veilig thuis gekomen is 
en dat hij God aanschouwen mag van oog tot oog 
in eeuwigheid. 


