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In liefde denken wij aan 

JOHAN LAARHUIS 

* 8-3-22 t 15-4-87 

levensgezel van Oranda 
vader van 

Godelieve-Gudule-Annemarie-Tom 

Allen die hij kènde dank voor liefde, 
vriendschap, plezier en intens mede­
leven in zijn leven en sterven. 

Oranda-Gudule-Annemarie-Tom 

John, je laat een grote leegte achter. 
Missen zullen we je warmte en gulle 
lach, je één zijn met ons, je luisteren. 
Ook al lukte dat niet altijd, als je maar 
wat mompelde achter je krant, na een 
dag van hard werken en je later zei. .. 
dat heb je me nooit verteld ... 
Maar als je luisterde was dat intens 
en je opmerkingen wijs. raak. ook fel , 
zodat we er ondersteboven van raak­
ten, doch eerlijk en op het doel af. 
Zo was je voor heel je familie, je 
vrienden, je klanten, je medewerkers, 
die ook je vrienden waren, en velen. 
die je ontmoette. Je lette niet op rang 
of stand. 
Zorgzaam ben je geweest en vooral 
de laatste tijd rolde er wel eens een 
traan, niet uit zelfmedelijden, je was 
gewoon erg ontroerd. 
Voor je leven met ons heb je tot het 
laatste gevochten in een ongelijke 
strijd. Die lijkt verloren, maar verlie­
zend heb je gewonnen over je lijden 
heen. 
We leiden je nu uit en leggen je 
lichaam te ruste. 
VATI JOHN. dank voor alles wat je 
was en blijft. 


