
In de vrede van Christus ootsliep 

CATHARINA DE LANGE 
ethtgenote van 

RIJDOLF THEODORUS HERMANUS NIJROER 
Zii w.rd geboren 11 Februari 192~ te Heemskerk. 
'f11deos haar pijnlijk maar voorbeeldig gedragen 
Zttkre croowe en sterkte onze H. Mo•d<r de 
Kerk haar met Haar Genademiddelen, 
15 Ap•il 1956 ontsliop zij zacht in de vrede 

van Cbrtstus. 19 April d.a.v. legden wij 
ha~tr lichaam ter ruste op het 

R.K. Kerkhof re Oldenzaal. 

Zij was de moeder van een gelukkig gezin. 
Zwaar beproefde O.L H. haar. Zij was jong, had 
het goed met haar man en kinderen en wilde 
graag leven, terwijl zij hcvi.; leed en wisr dat zij 
zou sc~rven. M~ar met ho:! sr<:rke berusting aan· 
vaarddc zij de H. Wil van God, die het offer van 
haar leven vroeg. Zij troostte zich met de ge· 
dachte aan de hcmol. In diepe vrede en overgave 
aan wat O.L.H. wou ontsliep zij. 
Lkve man, we waren samen gelukkig. Harcelijk 
t!ank voor al je liefde en zorgen, vooral in mijn 
7iekte. In d ·oefheid laat ik je alleen met de kin­
deren achter Maar Tonny en Marja zijn do vrucht 
,,an onze liefde. In hen vind je mij terug. Onze 
liefde blijft. Vanuit de hemel blijf ik voor jullie 
zorgen. 
Lieve Tonny en Maria, moeder is wel vroeg van 
jullie weggegaan, maar heel dicht b ij O.L.H. kan 
ik oog veel beter voor jullie bidden en zorgen. 
Weest altijd lief voor vader en voor mekaar. In 
de hemd zullen we later fijn weer mekaar zien. 
Lic:ve vader en moc:dc:r, vooral in mijo ziekre heb 
ik weer zoveel goedheid en steun van U onder­
vonden. Hartelijk dank voor alles. Tot wccrziens. 
Gij allen die baar gekend hebt, bidt voor baar. 

ONZE V ADER - WEES GEGROET. 
Zij ruste in vrede. 


