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Ondanks dat we zagen dat de gezond-
heid van mijn lieve vrouw, onze goede
moeder en lieve oma langzaam achter-
uit ging, moeten we nu toch plotseling
afscheid van haar nemen.

Wij kunnen zeggen dat we een hele
goede moeder hebben gehad.

Heel onopvallend en stil ging ze door
het leven.

Ze vroeg weinig of niets voor zichzelf.
Alles wat ze deed was voor vader en
- ons.

Ze was een diep gelovige vrouw.

Zo lang het ging, gingen ze samen de
weg naar de kerk.

Nooit was ze negatief over wat anderen
deden of gingen doen.

Ze was erg creatief en naaide graag
voor ons en anderen.

De Kkleinkinderen en achterkleinkind
waren haar zo dierbaar.

Toch mogen we ondanks ons verdriet
zeggen: “zo is het goed.”

Het verzorgen van haar werd voor va-
der haast te moeilijk, terwijl hij dit met
alle liefde deed.

Daarvoor zijn we hem dankbaar.

Ook willen we moeder in dankbaarheid
blijven gedenken, en wij bidden dat de
Goede God haar voor alles het geluk
mag geven zonder einde.

Voor uw blijken van belangsteling na
het overlijden van mijn vrouw, onze
moeder, groot- en overgrootmoeder
zeggen wij u onze hartelijke dank.



