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Ter gedachtenis aan

Willibrord Pannekoek

Willibrord werd geboren op 21 au-
gustus 1966. Door een noodlottig
ongeval werd hij van ons wegge-
nomen op 16 juli 1980.

Wij namen afscheid van hem op
21 juli d.ov.

Met stomheid geslagen was eenieder, die het
droevige nieuws vernam.

Zelden werd ons geloof zo zwaar op de proef
gesteld. Toch is het juist ons geloof, dat ons
in deze dagen tot steun en kracht kan zijn.
Het geloof dat deze jongen, genietend van
het moois dat zijn jeugd en zijn leven in de
natuur hem bood, in een ocogwenk werd op-
genomen bij Hem, die al dat moois gescha-
pen heeft. Hij kende het gewas op het veld
en bewonderde het. Hij was vertrouwd met
wat groeide in de tuin en het was zijn lust
en zijn leven ervoor te mogen zorgen.

Daarin en vooral ook in zijn eenvoudig ge-
loof waarin hij trouw en zorgvuldig aan de
Tafel van de Heer dienstbaar was, vond hij
zijn stille innerlijke vreugde, die hij van tijd
tot tijd zo spontaan kon uiten.

In huis en op straat een vrolijke jongen, van
wie wij ons de onschuldige jongensstreken en
humor dankbaar mogen herinneren.

in onze gedachten blijft hij bij ons en wij
zullen vaak met een glimlach terugdenken
aan Willibrord, die in gezin, kerk en school

voor ons allen een bron van vreugde was.
Wat zullen wij blij zijn, hem eens weer te
zien en samen met Hem de Heer te danken.

. van hen is het Rijk der hemelen . . .

Voor uw hartelijk medeleven bij het plotse-
ling overlijden van onze zoon en broertje
Willibrord, zeggen wij U onze welgemeen-
de dank.

Fam. J. PANNEKOEK



