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Als u uw dierbare overledenen gedenkt, 

vergeet dan niet 

Margreet Paping 

ZiJ werd geboren op 2-12·'46 te Enschede. 
Zij is overleden op 20-6-'94 te Enschede. 

Vergeet de mooie dagen met, 
want als ie ze vergeet 
komen ze nooit meer terug. 

Haar kinderjaren waren vrolijk en vol beloften . 
Zij was een opgewekt en heel behulpzaam 
meisie. 
Toen zij naar haar volwassenheid z.ou groeien, 
stagneerde er wat. 
Ze is er nooit helemaal uitgekomen. de belofte 
die z11 inhield is nooit helemaal ingelost, haar le­
ven werd meer en meer problematisch . Niet al­
leen voor haarzelf, ook voor hen die haar het 
beste wilden geven. 
Tegen het eind van haar ~even, dat helaas met 
lang heeft geduurd. raakte ze steeds meer geiso· 
leerd. Waar het haar niet lukte om open te 
bloeien, vouwde ze zich steeds meer naar bin­
nen op. 
Zeer tot ons verdriet. Want dat vrohike meisje 
van het begin hadden we graag zien uitgroeien 
tot een gelukkige vrouw. Dat is er niet van geko· 
men, wij konden eigenlijk niets voor haar doen. 
Wij hopen dat die ontplooiing naar volle was­
dom, die gang naar een vol en gelukkig leven, nu 
vóór haar ligt. WiJ geven haar, wat dat betreft, 
vol vertrouwen uit handen en leggen haar neer in 
de handen van de levende God. 
Haar lichaam hebben wij op 23 6-'94 uit ons mid· 
den weggedragen. 

De familie 


