
Ter nagedachtenis van 

Annie Teunissen - Pastoors 
(1922 - 2000) 

Niemand weet wat leven is. 
Alleen dat 't gegevl!ll is. 
En dat Mii dit geheimenis. 
God :elf 't begin en einde is. 

Is er iets mooiers dan Geloven? Ik geloof hel 
niet' Als er iets was dat Annie heeft getekend 
dan is dat het rotsvaste geloof dat zij had Ze 
ging zelf graag naar de kerk. naar Maria en 
maakte het - naar haar kunnen - ook mogelijk 
voor mensen in hel ziekenhuis de kerkdienst te 
bezoeken. Heel haar kunnen stelde ze in dienst 
van haar geloof en in dienst van anderen: ze 
breide verband voor de missie, maakte creatie­
ve (kerst)kaarten en voorzag ze van haar zo 
gewaardeerde gedichten. 

Samen met Gradus - van wie ze zielsveel hield 
- bracht ze dne dochters groot. Dat was niet 
makkelijk. 1e deed wat ze kon en wenste dat ze 
meer zou hebben kunnen doen. Hel duidelijkst 
bleek dit tijdens de jaren van ziek zijn van 
Gradus. Ook hier werd ze door haar geloof 
gedragen. 

De laatste jaren ging haar gezondheid gestaag 
achteruit. Toch klaagde ze daar niet over. Ze 
genoot van haar kleinkinderen en bleef doen 
wat ze kon. Regelmatig was ze in het zieken­
huis: soms om te helpen, soms om te worden 
geholpen. Tot het laatst toe heeft ze gezorgd. 
voor ons en voor zichzelf. Ze stierf op zater­
dag. de dag van Maria, wals ze graag wilde. 
Gelovend in God en hel eeuwig leven. 

Geen zorgen, geen pijn en verdriet meer. 
Rust in vrede. Dat is wat je hebt verdiend. 


