
"Ik gelool In God, de almachtige Vader. en 
bet eeuwige leven." 
Bidden wij voor hem, die ons voorging met 
hel teken van het geloof. 

GERARDUS SEBASTIAAN 
PAULUSSEN 

echtgenoot van 

JOHANNA CORNELIA LAURJJSSEN 

geboren Ie Chaam Il februari 1912 en over· 
leden te Breda 24 lebruari 1966. 

Hij was een christen-vader, die samen met 
ziJn echtgenote al de zorgen van bet ouder· 
schap uit Gods hand beeft aanvaard. 
V4der, wij danken u, dat u een goede va· 
der was en ons een christelijke opvoeding 
gal, WIJ danken u voor de vele offers, die 
gij voor ons hebt gebracht. 
Dierbare echtgenote, eerbiedig en trouw 
was onze helde en zelfs mijn dood zal deze 
liefdeband niet breken; ik help u deze be· 
proev1ng geduldig te verdragen. Tot weer· 
ziens In de hemel. 
Mijn dierbare kinderen, voor wie ik heel 
mijn lev~n heb gewerkt, geofferd en gebe· 
den, zouls God het wilde, zo is het ge· 
scbied; wees de troost van uw moeder, nog 
meer. nu tk er niet meer ben; leef eensge· 

zind onder elkaar; vergeet miJ niet in uw ge· 
beden en bij bet H. Misoffer 
Hij ruste in vrede . 

t 
Voor uw gebeden en blijken van christelijke 
deelneming dankt u van harte 

de lamllle Paulussen-Laurijssen. 


