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Dankbare herinnering aan 

ANNE 
Zij werd geboren re Oldenzaal op 5 april 
1990. 
Door het H. Sacrament van het Doopsel 
werd ze op 10 juni 1990 opgenomen in de 
kerk van Christus. 
Op 8 maart 1991 hebben we thuis afscheid 
van Anne genomen en op 11 maart had­
den we haar voor het laatst In ons mid­
den tijdens een Gebedsdienst In de Kapel 
van Gerardus Majella te Denekamp. 
Daarna hebben we haar ter ruste gelegd 
op het Parochiekerkhof aldaar. 

Anne, ons lieve kindje 
en Gods liefste vrindje, 
Je hebt ons zoveel gegeven 
Zodat we daarmee verder kunnen leven. 
Bij elke nieuwe dag. 
Zien en horen we steeds je blijde lach. 
Je zult nu zingen en lachen 
in ·r Engelenkoor: 
Mama. Papa. Merle. Wendy, 
Oma's. Opa's. Ooms en Tantes 
.Ik ben altijd bij jullie hoor!" 

Voor uw medeleven. aanwezigheid en be· 
langstelling in deze, voor ons zo moeilijke 
dagen. zijn wij U erg dankbaar. 

Jos en Ingrid Paus 
Merle en Wendy 


