


In dankbare herinnering aan 

Lenie Rörink-Sanderink 
Helena Maria 

* 2 oktober 1921 

t 29 december 2011 

weduwe van Frits Rörink 

Lenie werd geboren als derde kind in het 
gezin Sanderink-Kellerhuis. Haar hart lag bij 
klassieke en kerkelijke muziek en zij ging 
daarvoor ook met plezier op reis. Zij zong 
als sopraan onder meer in het Enschedese 
operagezelschap Forum. Bij het Losserse 
Cantica Nova leerde Lenie haar latere 
echtgenoot Frits Rörink kennen, de dirigent 
van dit koor. Zij trouwden in het Heilige 
Jaar 1950 in Rome. Hun huwelijk bleef 
kinderloos. Tot haar grote verdriet overleed 
Frits in 1980. 
Lenie hield van gezelligheid en had een 
eigenzinnig gevoel voor humor. 

Zij zorgde met liefde voor familieleden die 
haar hulp nodig hadden en deelde met hen 
haar vele zorgen. Zij fietste en winkelde met 
plezier en deelde uit. 

In haar laatste jaren werd Lenie steeds hulp
behoevender en ontving zij veel goede zorg. 
In de zomer van 2011 werd zij opgenomen 
in verpleegcentrum Oldenhove te Losser, 
waar zij, kort na het overlijden van haar 
geliefde zus en zwager en na voorzien te 
zijn van het Heilig Sacrament der Zieken, 
op 29 december overleed. 

Haar leven is voltooid. Het is goed: Lenie 
heeft rust, zowel lichamelijk als geestelijk. 
We bidden dat zij bij God verenigd mag 
zijn met haar overleden geliefden en dat de 
levenden troost vinden in de goede herin
nenngen. 

Heer, geef haar z!el de eeuwige rust. 
Moge het Eeuwige Licht haar verlichten, 

opdat zjj moge rusten in vrede. 
Amen. 


