


'n Dankbare en fijne herinnering aan 

HENDRIK B. SEGERINK 

echtgenoot van 

HANNEKE PETERS 

Hij werd geboren op 24 februari 1898 in 
de gemeente Losser. Hij ontving het 
Sacrament van de Zieken en stierf vrij 
plotseling op de Molenkamp op 2 januari 
1988 te Oldenzaal. 
In zijn parochiekerk, de Drieëenheidskerk 
te Oldenzaal , hebben we tijdens een 
Eucharistieviering afscheid van hem ge­
nomen. Daarna hebben we hem begeleid 
naar het kerkhof. 

Pa heeft de leeftijd van de zeer sterken 
mogen bereiken. Hij stond niet alleen 
lichamelijk, maar ook geestelijk stevig in 
dit leven. Met Ma had hij de zorg voor 
een groot gezin. Hij kon goed luisteren 
naar onze verhalen en zeker ook naar de 
verhalen van zijn vele kleinkinderen. 

Wij kwamen altijd graag bij Pa en Ma thuis. 
Pa hield er van mensen om zich heen te 
hebben. Hij genoot ervan. Trouwens, Pa 
was een echte levensgenieter. 

Hij beoefende zijn vak als aannemer meer 
als hobby, dan als vak. Pa had een grote 
belangstell ing voor het bedrijf waar hij 
de grondlegger van is. Maar ook alle 
veranderingen in de polit iek, de maat­
schappij en de kerk hadden zijn interesse. 

Voor di t zorgzame en goede leven, met 
alle vreugden en teleurstellingen zijn we 
hem van harte dankbaar. Zoals we ook 
erkentelijk zijn voor alle goede zorgen, 
die Pa en Ma op de Molenkamp mogen 
ontvangen. 

Wij weten , en het was ook de inhoud van 
Pa's geloof, dat hij nu gelukkig is bij de 
Heer van alle leven. 

Wij danken u hartelijk voor uw meeleven 
bij het overlijden van mijn man, onze 
vader en opa. 

J . Segerink - Peters 

Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal , j anuari 1988 


