


in Portugal, na een druk en welbesteed
leven.

'Gaat ook gij naar Mijn wijngaard’, heeft
Christus gezegd en hij heeft die woorden
begrepen.

Na zijn roeping studeerde hij aan het
Klein Seminarie te Zenderen, vervolgde
deze aan het Groot Seminarie in Brazilié
en werd vervolgens 18 december 1937 te
Rome tot priester gewijd.

Toen ontdekte hij eerst hoe groot het
werkterrein van de Heer wel was. Hij was
docent aan het internaat-college St. Al-
berto in Rome, waarvan hij bovendien
vijfftien jaar lang prior was. Na deze
periode verbleef hij twee jaar in Brazilié,
waar hij verbonden was aan een seminarie.
Zes jaar lang was hij vervolgens in Por-
tugal commissaris van de Carmel, de
laatste jaren verrichtte hij pastoraal werk
in Lissabon.

Een oprecht man, die door zijn blijde
hartelijkheid en opgewekte geest als
raadsman van velen een grote steun werd
in hun moeilijkheden.

Het ideaal van de Carmel was hem dier-
baar. Als prior in Rome en als commis-
saris van de Orde in Portugal, heeft hij
alles gedaaan om dit ideaal tot werkelijk-
heid te brengen.

Voor uw blijken van medeleven, bij het
plotseling overlijden van onze dierbare
broer, zwager en oom, pater Serapion
Seiger, zeggen wij u hartelijk dank.

De Familie

Oldenzaal, juni 1977.



