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IN MEMORIAM 



Een dankbare herinnering aan 

Joseph Petrus Aloysius Maria 
van de Sandt. 

Geboren te Stad Delden 2 juni 1911. 
Temidden van zijn hele gezin overleed 
hij op 8 juni 1988 te Enschede, na 
voorzien te zijn van het H. Sacrament 
der Zieken. 

Graag hadden we aan zijn wens willen 
voldoen om hem nog enige tijd thuis 
te mogen verzorgen. Gesterkt door zijn 
diepe geloof wist hij zijn lijden moedig 
te dragen. 
Jos was een sterke persoonlijkheid, In· 
tegriteit en re:chtvaardigheid typeerden 
hem. 
In zijn leven heeft hij veel tegenslagen 
gekend. Vooral het verlies van z;jn eer· 
ste echtgenote trof hem diep. 
De genegenheid waarmee zijn tweede 
vrouw hem omringde, heeft hem - en 
ons, zijn kinderen - geholpen dit ver· 
driet te verwerken. 
Jos had een diepgewortelde band met 
zijn familie. Met een warm hart volgde 
hij het wel en wee van ieder en als hij 
het nodig vond handelde hij daar naar. 

Als vader bleef hij altijd de spil van 
het gezin . Hij stond open voor proble· 
men, oordeelde voorzichtig en was l::e· 
dacht op nuanceringen. Orndat hij deze 
evenwichtigheid paarde aan een intens 
genoegen in gezelligheid, waarborgde 
hij de onderlinge band tussen de kin · 
deren. 
Hij was hartelijk, opgewekt en had een 
sterk ontwikkeld gevoel voor humor. 
Een groot deel van zijn leven heeft hij 
gegeven aan de gemeente Losser. Al· 
les wat zich binnen deze gemeenschap 
afspeelde had tot aan het einde van 
zijn leven een warme belangstelling. 
Lieve Jos, vader en opa, we zullen je 
missen! 

Voor uw gebed~n en blijken van 
deelneming bedanken 
A. M. van de Sandt-Osterhaus 
en kinderen. 

Losser, 11 juni 1988 


