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Ter dankbare nagedachtenis aan mijn 
lieve en onvergetelijke man 

JAN SELDERHUIS 

echtgenoot van 

Christiana Pieper 

Geboren te Enschede 14 juli 1896 en over­
leden te Oldenzaal 27 oktober 1975. 

Meer dan 50 jaar heeft hij met zijn vrouw 
alle lief en leed gedeeld. 

Hij was een toonbeeld van goedheid en 
zorg, met een rotsvast geloof in zijn 
Schepper en Moeder Maria. Hij is ge­
storven zoals hij heeft geleefd. De zalving 
der zieken heeft hij biddend en bewust 
meegemaakt, waarna hij zich overgaf aan 
God van wie hij niets dan goedheid ver­
wachtte. 

Lieve vrouw, laten wij God dankbaar zijn 
voor de vele mooie jaren die wij samen 
hebben beleefd. Treur niet om mijn heen­
gaan. Ook al ben ik niet meer tastbaar 
bij Je, toch blijf ik bij Jou tot wij elkaar 
wederzien bij God in de hemel. 

Dierbare neven en nichten, blijf tante 
Stien jullle steun geven. 

Voor uw blijken van belangstelling onder­
vonden bij het overlijden van mijn lieve 
man Jan Selderhuls, betuig Ik u hiermede 
mijn oprechte dank. 

Mevr. Chr. Selderhuis-Pieper 

Oldenzaal, oktober 1975 
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