
Ter dankbare herinnering aan 

Elisabeth Helena Maria 
Arents - Selman 

Ze werd geboren op 20 augu~tus 1920 
te Driel. Ze huwde op 5 oktober 1954 
met Johannes Arents. Ze overleed op 
8 november 1984 te Apeldoorn. Ze werd 
begraven op het parochieel kerkhof te 

Nieuw-Heeten op 12 november 1984. 

De mens is gelijk een broos en breek­
baar vat, zo gauw kan er iets mis gaan. 
Dat hebben we allen ervaren in moeder 
Arents. 
Ondanks haar gezondheid bleef zij zich 
inzetten voor haar gezin. Ze bleef vol 
vertrouwen en hoopvol gestemd. Altijd 
opgewekt en met volle liefde voor haar 
man, kinderen en kleinkinderen. 
Een moeder met een groot vertrouwen 
in God. 
Hard en ondoorgrondelijk is het dat zij 
nu uit ons midden is weggenomen. 
De mens wikt, maar God beschikt. 
Dankbaar voor alles wat je voor ons 
deed, je 1 iefde en je zorg. 

Zo zullen wij jou in onze herinnering 
bewaren. 

Rust in Vrede. 

DANKBETUIGING 

Voor uw belangstelling en medeleven, 
na het overlijden van mijn lieve vrouw, 
onze zorgzame moeder en oma, zeggen 
wij u hartelijk dank. 

Familie ARENTS 


