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Ter herinnering aan 

JOHANNA SEHGERS 

geboren te Wamel 23 september 
1921 en overleden te Etten-Leur 26 

september 1965. 

Was ik op aarde een dwaze, waan 
van zinnen, 

Hier in den hoogte ben ik velen 
ver vooruit, 

Kon ik op aarde God niet haten, 
niet beminnen, 

Ik werd als kind van God nooit 
satans buit. 

Ik bleef een kind van God en 
satans listen 

Vermochten niets op mij mijn hele 
levenstijd, 

Ik was, al wist ik 't niet, een engel­
reine christen, 

Ik was en weet dit nu: Gods kind 
in eeuwigheid. 


