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'n Dankbare en fijne herinnering aan 

GERHAROUS WILHELWS SESSINK 

weduwnaar van 

JOHANNA LENA SEIGER 

HiJ werd geboren op 19 juli 1921 te Oldenzaal. Nog voor­
zien van het Sacrament van de Zieken is hij zeer 
onverwacht overleden 1n het ziekenhuis in Oldenzaal. 
Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens een 
Eucharistieviering in de Drieêenheidskerk, waarna we 
hem begeleid hebben naar zijn laatste rustplaats op het 
kerkhof, eveneens te Oldenzaal. 

Een goede vader en een fijne opa is tè vroeg van ons 
heengegaan. We noemden hem terecht pappa, want dat 
was hij, in de meest ruime zin van het woord. 
Met mamma had hij de zorg voor een gezin met zes 
dochters. De kapperszaak kende hij al. Met veel liefde en 

in een goede verstandhouding met de klanten heeft hij 
hier altijd gewerkt. 
Gerrit kon luisteren naar verhalen van zijn kinderen en 
kleinkinderen, hij had ook een luisterend oor voor de 
verhalen in de zaak. Met zijn mogelijkheden was hij voor 
veel mensen een vraagbaak en een goede vriend. 
Na de dood van mamma bleef pappa alleen wonen. HiJ 
wilde graag onafhankelijk blijven en vooral niemand tot 
last zijn. 
Maar hij was geen man om zich eenzaam terug te 
trekken. Daar was zijn karakler niet naar. Hij stond klaar 
voor velen en dat zonder enige pretentie. 
Zijn ontspanning vond hij in Gods natuur on bij zijn 
duiven. Hij was vele jaren lid van het Drieöcnheidskoor. 
Pappa's levensverhaal is nu ten einde. 
Wij bidden God, dat hij dit leven mag goedkeuren en wij 
vragen voor pappa het andere leven bij God. 

Hij heeft het verdiend. 

Voor uw medeleven bij het overlijden en de uitvaart van 
onze pappa en onze opa zijn we u erg erkentelijk. 

Kinderen en kleinkinderen. 


