


Wij denken in dankbaarheid en liefde aan
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Niet een blad maar een boom is gevallen
Geveld door een felle storm
Nu door liefde en wind gedragen
Is hij op weg gegaan

Afscheid

Het doet ons zo'n verdriet en pijn,
Om niet meer bij je te kunnen zijn.

Nu moet je alleen verder gaan,
Heel ver bij ons vandaan.

Veel liefde heb je ons gegeven,
Je genoot van de kleine dingen in het leven.

Met zorg heb je ons omringd,
Je hebt veel gegeven en bemind.

Ook de mensen om je heen,
Gaven kleur, een voor een.

Lieve Frans, pa en opa, tot het laatst toe heb je
gevochten om bij ens te blijven.
En wat hadden we jou graag willen houden.
Helaas mocht dat niet zo zijn.
Je bent voor altijd in ons hart.
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