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Er kvvam Herman in 1960 een gedicht onder ogen, 
Waarvan hij direct zoiets had ... dit is mijn afscheid, 

Zo neem ik afscheid van mijn geliefden en dierbaren. 
Dit is het afscheid dat op mijn slotgebed zal staan ... 

Gebed van een Neger 

Als ik in Uw glorie kom, Heer Jezus, geeft het niet 
Of U me een kruk geeft of een gouden stoel, 
Of U me een broek geeft of een lang gewaad, 
Heer, God, als U mijn ziel maar redden wilt. 
Maar Heer Jezus, voor 't geval-
Ja, voor 't geval dat ze ook daar ... 
Heer God Almachtig - om secuur te zijn 
Geef me dan zacht sluik haar 
En 'n mager gezicht. 

Ik ben best tevreden met mijn zwarte snuit, 
Heel best tevreden met mijn krullekop. 
Maar als ik naar de hemel ga, Heer Jezus, 
Om heel secuur te zijn, 
Geef me dan zacht sluik haar, 
En 'n mager wit gezicht. 

Twee keer de hel is wel een beetje veel, 
Dat zou je zelfs geen hond aan kunnen doen­
Dus als ik in Uw glorie kom, Heer Jezus, 
Enkel om secuur te zijn, 
Geef me dan zacht sluik haar 
En 'n mager wit gezicht. 

Voor Uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden mijn lieve man, onze vader en opa, 
betuigen wij onze oprechte dank. 

Tinie, kinderen en kleinkinderen. 


