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RIKIE TEN TUSSCHER

Ze werd geboren te Hertme op 6 augustus
1932. Na voorzien te zijn van het H. Sacra-
ment der Zieken overleed ze op 17 januari
2000 te Almelo. Na de Uitvaartdienst in de
Theresiakerk op 21 januari hebben we haar
lichaam te ruste gelegd op de Algemene
begraafplaats te Borne.
Rikie was een eenvoudige vrouw met een
groot plichtsbesef. Met veel liefde heeft ze
haar ouders en oom Herman tot aan hun
dood verzorgd. Voor iedereen stond ze altijd
Kklaar, nooit was haar iets te veel. Zelf had ze
soms heel moeilijke tijden en viel haar het
leven heel zwaar. Maar als je haar vroeg hoe
het met haar ging, dan zei ze altijd:

"Wel goed". Haar medemens was voor haar
belangrijker dan zijzelf: ze was een vrouw die
almaar gaf en zelf maar moeilijk kon
ontvangen.

Haar geloof en rotsvast vertrouwen in Gods
goedheid waren voor haar een grote steun in
haar leven. Altijd was ze zondags in de kerk.
Rikie was voor ieder een voorbeeld van
eenvoud, goedheid, wilskracht en zorg-
zaambheid.

Tamelijk onverwacht werd ze ziek en ruim
een week later overleed ze in alle rust en gaf
ze haar leven terug aan haar Schepper. Haar
heengaan doet pijn, maar we geloven en
vertrouwen dat ze nu voortleeft in het Huis
van haar hemelse Vader.

Rikie, rustin vrede.

Voor uw blijken van meeleven tijdens de
ziekte en het overlijden van onze zus,
schoonzus en tante Rikie, willen we u
hartelijk danken.

Familieten Tusscher



