
Voor altijd in ons hart 

~ Diny Kienhorst- Wagelaar 
sinds 18 maart 1994 weduwe van 

Johan Kienhorst 
Zij werd geboren op 6 oktober 1927 te Lonneker 
en overleed op 28 juli 2000 te Doetinchem. 
De uitvaart vond plaats op 2 augustus 2000 in de 
Emmauskerk te Oldenzaal, waarna ze bij vader te 
ruste werd gelegd op de begraafplaats aan de 
Hengelosestraat aldaar. 

De boerderij , de oorlogsjaren. 
Een gezellige werkk.Jing bij C&A. 
Trouwen, het grote avontuur: "de West". 
Paradijselijke jaren op St. Eustatius. 
Clemens, de tweeling, Hans, Eddy, Marijke. 
Terug in Nederland: Lemmer, Almelo, Spanje, 
Enschede. Hotelvrouw. 
Meer rust in Ootmarsum. 
De kinderen vliegen uit. 
Het overlijden van Eddy op moederdag. 
Terug naar Oldenzaal, Marellenkamp 15. 
Reizen Lourdes, Vier-daagsen. 
Zes kleinkinderen! 
Weerzien op St.Eustatius . 
Vader verongelukt op weg naar huis . 
De laatste zes jaren met kinderen en kleinkinderen. 
Negen weken samen praten, lachen, huilen, genie-
ten . afscheid nemen. 

Ze was een sterke en moedige vrouw, ze was een 
warme en hartelijke moeder. Oma was "hagelslag" 
en verhalen over vroeger. 
Verhalen over een leven van reizen, hard werken, 
ups en downs, van afscheid nemen en opnieuw 
beginnen. 
Ook in haar laatste levensfase toonde ze heel veel 
moed en warmte en heeft ze bewust afscheid geno­
men, steeds vertrouwend op de hulp van Maria. 

Zoveel dingen die 
geen naam krijgen 
dan door zwijgen 

zoveel woorden 
gestold in stilte. 

Bedankt dat u er was. 

Clemens en Elsje 
Laura, Lisa, Mette 

Hans 
Marijke en André 

Christiaan, Luit, Odile 


