Ter herinnering aan

Bernardus Hermanus Franciscus
Wanink

Ben

“ Oldenzaal, 15 december 1942
+ Arnhem, 27 oktober 2013

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van
's Koonings Jaght voor de jarenlange
liefdevolle verzorging van Ben.

Ben was een man die het leven niet cadeau

heeft gekregen. Hij heeft altijd moeten strijden om
een plaats te krijgen in de gemeenschap van mensen.
Dat heeft hem veel gekost, het heeft zijn leven
getekend. Vanaf zijn jeugd was hij het zorgenkind van
zijn ouders. Op s Koonings Jaght voelde hij zich niet
altijd op zijn plaats. Toch is hij in al die jaren met veel
liefde en zorg aldaar omringd met de hulp van zijn
zus Joke en zwager Jan.

Twente, Rossum en de boerderij aan de Haarstraat
hadden een warme plek in zijn hart. De laatste jaren
van zijn leven waren voor hem niet meer

dan afzien, hij wilde nog zo graag zich bewegen

als voorheen. Wij hadden het hem zo graag gegund,
maar het werd steeds meer inieveren en totaal
afhankelijk zijn. We hopen en geloven dat de
Allerhoogste hem nu, zoals weleer aan de arme
Lazarus de vertroosting zal geven.

Voor uw meeleven na het overlijden van Ben
willen wij u heel hartelijk bedanken.

Broers, zussen
Schoonzussen en zwagers



